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We gingen vandaag naar Koekendaal te Doetinchem. Daar werden we op de parkeerplaats 
ontvangen door onze coaches. J. nam ons mee naar een open plek in het bos. We moesten in een 
lange rij staan voor een warming up en de ruimte nemen om de armen te spreiden. Yoggen op de 
plaats Jumping jacks. e.d 
 
J.: “We gaan het douane spel doen. Meteen daarna kwam de uitleg. Op die bank daar in de verte zit I. 
Jullie pakken steeds bij mij een kaartje en die breng je naar I. En dan haal je bij mij weer een nieuw 
kaartje. Maar in het veld staan de coaches en die mogen jullie kaartje van je pakken als je  getikt 
wordt. Dan moet je weer met lege handen terug naar mij( J.) en krijg je weer een nieuw kaartje”. 
Daarna werden de kaartjes geteld. We hadden 11.000 euro opgehaald. En vervolgens  werden de 
rollen omgedraaid en de leerlingen probeerden  de coaches te tikken en moesten zij het geld 
inleveren.   
 
Vervolgens kregen we een bingokaart en een pen of een stift om door te strepen  wat je gezien hebt 
in het bos. Je mocht niet zonder coach.  Je moest met je groepje samen gaan zoeken naar de 
afbeeldingen en doorstrepen wat je kon vinden. We moesten daarna weer in onze eigen groepjes.  Er 
zijn 3 groepjes.  Op het A4- tje stond b.v.:  een kleine afbeelding met daaronder het woord getypt:  
vogel , boomwortel, mier, spinnenweb, groen blad, eikel, bloem, boomstam, paddenstoel, eekhoorn, 
hoog gras, bruin blad, eekhoorn, wolk dennenappel, vliegend insect, pootafdruk.  We moesten ook  
op een bepaalde tijd terug zijn. 
 
Weer hebben we ons verzameld. Ondertussen kwamen we ook andere groepjes tegen. En ook liepen 
we langs de schapen, herten, geiten en  ezels die in de wei stonden. Daar was veel aandacht voor. 
Iedereen was heel opgewekt! Allemaal blije energie! 
 
 Iedereen in hun eigen waarde, samen werken als groepje, elkaar laten groeien, in hun zelf 
vertrouwen. J.  heeft een wel gemeend stop woordje “Toppers”.  En omdat hij dat zo rustig 
overbrengt. straalt dat weer door over de hele groep.  
 
De pauze werd op een ander veld gehouden. Daar zaten we bij de grote speeltuin op bankjes of 
zitplekken bij elkaar. Er werd 1 pakje drinken uit gedeeld en we kregen een koekje en we aten ons 
fruit op. 
 
De tweede helft was spelen in de speeltuin of voetballen op het veld. En alle leiding deed gezellig 
mee. Om kwart voor 12 werden we bij elkaar geroepen om weer gezamenlijk te evalueren met een 
cijfer. 1 Leerling gaf een 9 en de rest gaf  deze dag een 10. 
 
 
                                                                                        

   
 
Tekst: K. 


